
EDITORIAL

VRIJHEID IS EEN UITERST FRAGIELE OPEN 
RUIMTE WAARIN IEDER MAG ZIJN

De toetssteen van 
ware vrijheid is 
gedeelde vrijheid

Hier wordt niet bedoeld de vrij-
heid om te zeggen wat je wilt 
of wat je denkt (hoewel die 

vrijheid dat niet uitsluit), het is meer 
de vrijheid werkelijk te ‘zijn’. Vrijheid 
is geen bezit, het is evenzeer wat de 
ander toekomt, het geboorterecht 
van eenieder.

Vrijheid vertroebelt, ja verdwijnt, 
bij elke vorm van ‘het willen bezit-
ten’,  ‘het willen dicteren en sturen 
ervan’, ‘het jezelf toe-eigenen ervan’ 
en bij de onderdrukking van jezelf 
of de ander in enigerlei vorm. Er kan 
geen eigen vrijheid bestaan ten koste 
van het wegnemen – door concepten, 
woorden en/of daden – van die vrij-
heid bij jezelf of bij de ander.

DEMOCRATIE
Vrijheid is in ons leven een buiten
gewoon belangrijk begrip. Als we 
naar ons wereldse leven in een 
democratie kijken, ervaren we een 
vorm van vrijheid van, bijvoorbeeld, 

beweging, vrijheid van spreken en bij 
het stemmen tijdens verkiezingen. 
We vinden dat vrij normaal, we leven 
immers in een democratisch land en 
gebruiken graag onze rechten. Maar 
deze maatschappelijke vrijheden 
kennen hun grenzen. Er bestaat bij-

voorbeeld geen vrijheid om geweld 
te plegen, hoewel we die ruimte 
wel hebben en sommige er ook toe 
over gaan. Rechtspraak – wetten en 
regels – is onder meer bedoeld om 
daar paal en perk aan te stellen. Op 
grenzen aan vrijheden stuiten we 
ook in andere landen, landen met 
een andere structuur en rechtsvorm. 
Waar we hier in alle vrijheid een bar 

kunnen binnengaan en een glas bier 
of wijn kunnen bestellen, is het nut-
tigen van alcohol in sommige andere 
landen verboden en strafbaar. 

Het ligt in ons vermogen werke-
lijke vrijheid te leren zien en ervaren 
voor wat het is, namelijk een uiterst 
fragiele open ruimte waarin alles en 
iedereen mag ‘zijn’. Vrijheid komt 
niet zomaar aanwaaien. 
Vrijheid heeft een prijs, 
het moet worden 
gedeeld, werkelijke 
vrijheid is een 
gedeelde ervaring. 
Impliciet daaraan 
is het gegeven 
dat, zolang niet 
iedereen die vrijheid 
ervaart ik niet echt vrij 
ben.
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Zoveel zielen, zoveel interpretaties van het thema 
’vrijheid’, alleen… ware vrijheid is niet zozeer een thema 
als wel een ervaring. Een zeer kostbare en onvervangbare 
ervaring van ‘iets’ dat eenieder van ons gegeven is, want 
inherent aan onze wezenskern.  BEN CLAESSENS 
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